
Hoge nood 
 
Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. 
Maar niet altijd... 
 
Zo zul je ontlasting moeten krijgen. Een vies onderwerp om te beschrijven maar 
uiteindelijk hebben we er allemaal mee te maken. Niets onmenselijks dus. 
Hiervoor is het dan ook handig om voor je naar de toilet gaat, je af en toe eens af te 
vragen wat de betekenis is van het woord ontlasting. Het klinkt niet alleen netter dan 
het vieze woord poepen of het kindse woord drukken. Nee, het zegt namelijk iets over 
de werkelijke bedoeling. 
Deel het woord op in lettergrepen.  
Te beginnen bij het onderdeel ‘ont.’ Hiermee wordt waarschijnlijk bedoeld dat je iets 
kwijt wil, iets van je af wil gooien. Er moet iets weg. 
Het tweede deel van het woord is dan lasting. Verkort dit tot het kleinste deel ‘last.’ 
Het kan namelijk een behoorlijke last zijn die je met je mee moet dragen. En last wil je 
kwijt. 
Kortom, het woord ontlasting betekent dus eigenlijk ‘het kwijt willen zijn van last.’ 
En dat dit een werkelijke last kan zijn voor de mens, daar ben ik de laatste drie dagen 
twee keer mee geconfronteerd op een ongebruikelijke manier. 
Zo vierde ik twee dagen geleden het afscheid van mijn dochter op de peuterspeelzaal. 
Aangezien de gemiddelde leeftijd hier drie bedraagt, is een deel van de doelgroep nog 
in de luier. 
Nadat we vrolijk gezongen, gegeten en gedronken hadden, ging de zorgzame juf achter 
de onzindelijke peuters aan. Terwijl ze dit deed, zei ze een paar keer hardop “wie moet 
hier verschoond worden, wie moet hier verschoond worden?” 
Mij was de geur nog in het geheel niet opgevallen dus ik schonk er ook geen aandacht 
aan. 
Totdat ik naar huis ging met een zeer goede bekende van me die ook deel uitmaakte van 
het feest...ik noem geen namen. Want als volwassene schamen we ons tenslotte voor 
poep en stank 
Deze persoon biechtte mij op dat hij/zij nodig naar het toilet moest maar het liever 
ophield tot hij/zij op een plek was met meer privacy. 
En die ene wind, die er per ongeluk niet in bleef, had bijna alles verraden.  
Wat handig als er dan een partij onschuldige en onzindelijke peuters aanwezig is. 
 
Maar vanmorgen, dat ging zelfs mij te ver. 
Ik rij de parkeerplaats van mijn werk op, het is nog vroeg en rustig. Loopt er langs de 
parkeerplaats de wandelstoet van de Vierdaagse. Ik heb al een hekel aan dit gebeuren 
omdat je je vooral niet in de omgeving van een wandelaar mag begeven als 
verkeersdeelnemer. Vele boze en verwijtende blikken naar je toe gericht. Alsof ik het 
leuk vind om niet door te kunnen rijden. 
Staat er op het gras van ‘mijn’ parkeerplek een wandelaar te plassen. Ik ben niet 
geschokt maar het valt wel op. 
Maar dan. Waarschijnlijk zijn metgezel in de strijd, ik ga ervan uit, anders was het nog 
een idiotere situatie. Die staat met z’n gezicht naar hem toe, half gehurkt. Ik heb in mijn 
leven toch meerdere mannen zien plassen, maar nog nooit op deze manier. 
Ik ben geschokt. Deze man staat denk ik niet te plassen. En dat op ‘mijn’ grasveld bij 
‘mijn’ werk. Ik wil respect! 
En dat nog geen kilometer van de start vandaan. Nijmegen is toch echt op de riolering 
aangesloten. En volgens mij hebben ze bij een startpunt toch wel tijdelijke toiletten. 
 



De mens lijkt zijn gene te verliezen, als hij zich moet ont-lasten. De wandelaars zingen 
vrolijk als ze de parkeerplaats voorbij lopen.  
De nood is hoog, heel hoog. 
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